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SUNUŞ 


Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi 
Başkanlığı milli değerlerimizin önemli bir dalını mey- 
dana getiren halk şairlerimizin söylemiş ya da yazmış 
oldukları şiirleri kitaplar halinde yayımlayarak mille- 
timizin istifadesine sunmak, bu şiirleri gelecek nesil- 
lere aktarmak, halk şiiri geleneğinin devamına yardımcı 
olmak amacıyla 1987 yılı içerisinde «Halk Şairleri Arası 
Eser Yarışması» düzenlemişti. 


Yarışmada derece vc ödül alan altı cser 1988 ve 
1989 yıllarında yayımlandı. Bunların dışında «Değer- 
lendirme Kurulu»nun yayımlanmasında yarar gördüğü 
on eser daha vardı. Elinizdeki kitap bunlardan biridir. 


Bu kitaptaki şiirler, hece sayılarına göre gruplan- 
dırılarak dizilmiştir. Şiirlerde halk şairlerimizin kul- 
landıkları ağız özellikleri mümkün olduğunca korun- 
muş, kitaba bir de şiir indeksi eklenmiştir. 


Eserlerin ülkemizin birlik ve kardeşlik duygula- 
rını geliştirmesini, araştırmacılara faydalı olmasını di- 
leriz. 


Halk Kültürünü Araştırma 


Dairesi Başkanlığı 


Gi 


A.8 HECELİLER 


,1 
CUMHURİYET BAYRAMI'NDA 


Vatanım yürekten coşar 
Cumhuriyet Bayramı'nda 
Hürriyet altında yaşar 

Cumhuriyet Bayramı'nda 


Ulu Ata'nın buluşu 
Çocuklarının gülüşü 
Sefaletten kurtuluşu 
Cumhuriyet Bayramı'nda 


Bağımsız ata bindiler 
Kadına hak tanıdılar 
Atam ruhunu andılar 
Cumhuriyet Bayramı'nda 


Kara günler gelip geçti 
İlim kanatlanıp uçtu 
Kuru ağaç yaprak açtı 
Cumhuriyet Bayramı'nda 


Ordumuz şahlanıp kalkar 
Kükreyip dünyayı yıkar 
Barış şimşekleri çakar 
Cumhuriyet Bayramı'nda 


Güller açılmış kokuyor 
Güzeller ciğer yakıyor 
Âşıklar meydan okuyor 
Cumhuriyet Bayramı'nda 


Âşık Kara her divana 
Büyük küçük bacı ana 
Selâm saygı tüm vatana 
Cumhuriyet Bayramı'nda 


2 
TÜRK KADINI 


Dünyaların güneşidir 
Türk annesi Türk kadını 
Bütün varlığın başıdır 
Türk annesi Türk kadını 


Evde büyük nimetimiz 
Bilek dizde kuvvetimiz 
Cephede cesaretimiz 
Türk annesi Türk kadını 


Şehirlerin sümbülüdür 
Köyde bağların gülüdür 
Ahrete cennet yoludur 
Türk annesi Türk kadını 


Gaflette olan uyansın 
Uyanıp sözüme kansın 
Ata'yı doğuran sensin 
Türk annesi Türk kadını 


Âşık Kara'nın görüşü 
Budur sözümün yoruşu 
Seninle döner her işi 
Türk annesi Türk kadını 


3 
GEÇİLİR Mİ 


Güzel çiçek aşkı arı 
Bal almadan geçilir mi 
Yaktı beni aşkın nârı 
Sel almadan geçilir mi 


Tomurcuklar bohça bohça 
Teki değer yüzbin akça 
Gerdan yayla koynu bahçe 
Gül almadan geçilir mi 


Siyah saçlar ince bele 
Güzelliğin gelmez dile 
Melek gibi çıktı yola 
Yol almadan geçilir mi 


Âşık Kara der yaralım 
Kalmadı sabru karalım 
Sultan şahım şahmaralım 
Kul olmadan geçilir mi 
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4 
ÇALACAK 


Kendim yorgun olsam bile 
Elim neşeli çalacak 
Coşacağını ilden ile 
Telim neşeli çalacak 


Meşeli köyünden kalktım 
Çoruh nehri ile aktım 
Onu Borçka'da bıraktım 
Selim neşeli çalacak 


Hopa'da selâm denize 
Kara yolu süze süze 

Önümüzde güzel Rize 
Yolum neşeli çalacak 


Trabzon'u gece geçtim 
Ordu'ya kuş gibi uçtum 
Samsun'da gözümü açtım 
Dalım neşeli çalacak 


Nazar buyurun yoruma 
Uğradım zengin Çorum'a 
Âşık düşerse toruma 
Felim neşeli çalacak 


Gün doğarken Ankara'ya 
İlaç orda her yaraya 
Toplanırsak bir araya 
Dilim neşeli çalacak 


Âşık Kara der ki bana 
Yüce ulu bir divana 


Çok korkarım imtihana 
Kalem neşeli çalacak 


5 
GİZLİ BİR AŞK 


Sana nasıl söyliyelim 
Gizli bir aşk gizli bir aşk 
Yanıyorum neyliyelim 
Gizli bir aşk gizli bir aşk 


Bu aşk beni bu aşk beni 
Mahveyledi bu aşk beni 


Pervaneyim dönüyorum 
Düştüm aşka yanıyorum 
Desem utanıyorum 

Gizli bir aşk gizli bir aşk 


Bu aşk beni bu aşk beni 
Kül eyledi bu aşk beni 


Âşık Kara bir yelpaze 
Esiyorum bazı bazı 

Çağım geçkin gönlüm tazc 
Gizli bir aşk gizli bir aşk 


Bu aşk beni bu aşk beni 
Mahveyledi bu aşk beni 
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6 
NUR OLASIN 


Nice nice yıllar geçer 

Nur olasın Âşık Veysel 
Sana tarih kanat açar 
Nur olasın Âşık Veysel 


Âşıklar aşıkının gülü 
Vatan bağının sümbülü 
Edebiyatın bülbülü 
Nur olasın Âşık Veysel 


Ata'ma şiirler koştun 

Ağlattın ağladın coştun 
Sadık yârine kavuştun 
Nur olasın Âşık Veysel 


Halkımıza yol gösterdin 
Âşıklara ilham verdin 
Kucakladı cennet yurdun 
Nur olasın Âşık Veysel 


Âşık Kara der ağladı 
Hem ağladı hem çağladı 
Sevenler kara bağladı 
Nur olasın Âşık Veysel 


7 
GİZLİ GÜZEL 


Benim köyümde yaşıyor 
Demem onu gizli güzel 
Gördükçe aklım şaşıyor 
Demem onu gizli güzel 


Ferman okur aya güne 
Bilmem nasip etmiş kime 
Ahu gözlü melek sime 
Demem onu gizli güzel 


Annesinin çiçek kızı 
Andırıyor bahar yazı 
Sanırsın bahar yıldızı 
Demem onu gizli güzel 


Keklik misali yürüyor 
Görene hançer vuruyor 
Desem ele duyuruyor 
Demem onu gizli güzel 


Âşık Kara tarif eyler 
Seni seven malı neyler 
Korkuyorum kelâm söyler 
Demem onu gizli güzel 
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8 
BEKLİYORUM 


Geldiğimde bu dünyaya 
Terminalde bekliyorum 
Uzak yakın kaldım yaya 
Terminalde bekliyorum 


Elimizden tutacak mı 
Yolcusuna katacak mı 
Bilmem harçlık yetecek mi 
Terminalde bekliyorum 


Bilet verip alan Allah 
Korkuyorum vallah billah 
Kabul eyle Resulüllah 
Terminalde bekliyorum 
Biri iner biri biner 
İnenler de geri biner 
Gelen servis geri döner 
Terminalde bekliyorum 


Kimi çocuk kimi yaşlı 
Kimi hasret gözü yaşlı 
Kimi ahu hilâl kaşlı 

Terminalde bekliyorum 


Tatlı dünya yaşam mihnet 
Al yeşili güzel zillet 

Bu ne kalabalık millet 
Terminalde bekliyorum 


Sevilirmiş ehl-i kemal 

Güzel olan almaz vebal 
Âşık Kara bu bir misal 
Terminalde bekliyorum 


9 
ŞEYTAN İNSAN 


Kalbi hain yüzen gülse 
Şeytana benziyen insan 
Evin yıkar fırsat bulsa 
Şeytana benzeyen insan 


Seni hanımına çakar 
Hanımın sözüne akar 
Huzurun ateşe yakar 
Şeytana benzeyen insan 


Şeytanın başta tacıdır 
Yuva yıkmak amacıdır 
Âşık Kara çok acıdır 
Şeytana benzeyen insan 
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10 
VERİRSİN 


Cesetim ruhun elinden 
Birgün verirsin verirsin 
Cansız atla Hak yolundan 
Birgün yürürsün yürürsün 


Ölmeden Hak yolu ara 
Allah lâyık görmez nâra 
Ağzını verirler nâra 
Çürür erirsin erirsin 


Hani bu dünyada kalan 
Labit gider bunda gelen 
Kabir azabı mı yalan 
Gider görürsün görürsün 


Düşün geçen hayâlini 
Ayağında nâr nalını 
Yemişsen elin malını 
Dinin verirsin verirsin 


Âşık Kara yalvar Hakk'a 
Günahın var yüzbin hokka 
O divanda yoktur şaka 
Yanar erirsin erirsin 


11 
MÜJDELER 


Yine gönül tazelendi 
Hâller baharı müjdele, 
Bütün filizler uyandı 
Dallar baharı müjdeler 


Sıcak güneş neşe verir 
Bitkinin köküne varır 
Ilgıt ılgıt karlar erir 

Seller baharı müjdeler 


Can verir bahar havası 
Gönüllerden siler pası 
Bütün bülbüllerin sesi 
Diller baharı müjdeler 


Al geyinir gelin kızlar 
Görenin ciğeri sızlar 


Yüzerken ördekler kazlar 


Göller baharı müjdeler 


Âşık Kara bu hâliyle 
Sarı yeşili alıyla 

Nazlı yarin hayâliyle 
Teller baharı müjdeler 
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12 
GÜZELLER 


Sizi nasıl meih eyliyem 
Yanıma gelen güzeller 
Aşkıyla yandım neyliyem 
Gönlümü alan güzeller 
Hiç biriniz değil nâçar 
Görenlerin aklı kaçar 

Al yanakta güller açar 
Nazlanıp gülen güzeller 


Gördükçe sizi gözlerim 
Nazlı sunamı özlerim 
İnan doğrudur sözlerim 
Değildir yalan güzeller 


Güzelliği vermiş size 
Siz de cefakârsız bize 
Aşk ateşin kalbimize 
Gülerken salan güzeller 


Âşık Kara bu savaştan 
Gözlerim durmadı yaştan 
Yiğitler aklını baştan 
Sizlersiz çalan güzeller 


13 
BÜYÜK NİMET 


Vatanımda büyük nimet 
Kızılay'ın varlığıdır 

Hak yolunda gerçek niyet 
Kızılay'ın varlığıdır 


Cephelerde asker çadır 
Deprem olur bazen yer yer 
Hacca gitme oraya ver 
Kızılay'ın varlığıdır 


Yoksulun bağında biten 
Kararmış ocakta tüten 
Dar gününde elin tutan 
Kızılay'ın varlığıdır 


Âşık Kara gördüklerim 
Bu bilgiye erdiklerim 

Üzerinde durduklarım 

Kızılay'ın varlığıdır 


19 


14 
YAYLA YOLUNDA KAZLAR KOLAY MIDIR 


Kazları kattılar bana 

Yol yürümek kolay mıdır 
Erkek kazı kattım öne 
Yol yürümek kolay mıdır 


Açar ağzın pat pat yürür 
Kendini taşlara vurur 

Say demesem hemen durur 
Yol yürümek kolay mıdır 


Diker kafa göğe sıslar 
Civcivleri durmaz pisler 
Ufak tefek taşa toslar 
Yol yürümek kolay mıdır 


Ufak dokunsam ölecek 
Başım belâyı bulacak 
Âlem başıma gülecek 

Yol yürümek kolay mıdır 


Âşık Kara der bayağı 
Silinmez aşkın boyağı 
Aşk atınan kaz ayağı 
Yol yürümek kolay mıdır 


15 
NE GÜZELMİŞ 


Genç yaşında yâri bulmak 
Ne güzelmiş ne güzelmiş 
Hem konuşup hemi gülmek 
Ne güzelmiş ne güzelmiş 


Bir zaman yârden ayrılmak 
Uzun gurbet elde durmak 
Mektup alıp mektup vermek. 
Ne güzelmiş ne güzelmiş 


Mektupla yâre darılmak 
Olur mu yârden kırılmak 
Hem öpüşüp hem sarılmak 
Ne güzelmiş ne güzelmiş 


Âşık Kara canan övmek 

O canandan vefa duymak 
Kız yüzünde zülfün sevmek 
Ne güzelmiş ne güzelmiş 


el 
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16 
İNANAMAZ 


Aşk ateşten bir ırmaktır 
Girmeyenler inanamaz 
Hakk'ın sırrına ermektir 
Ermeyenler inanamaz 


Boş bir vücut binmiş atı 
O da yâr olmamış zatı 
Kendindeki üç hikmeti 
Görmeyenler inanamaz 


Allah nazar kılmış cana 
Bunda vardır büyük mâna 
Yolu dönmemiş Rahman'a 
Vermeyenler inanamaz 


Terk etsem köşkü sarayı 
Ona sardırsam yarayı 
Günahkâr Âşık Kara'yı 
Sormayanlar inanamaz 


B.II HECELİLER 


1 
ANKARA'NIN SESİ 


Dolaştım içini ziyaret ettim 

Ankara Ankara cennet Ankara 
Lezzetin her yanda ilânat ettim 
Dünyalar içinde şöhret Ankara 


Atamdan armağan nur mirasısın 
Her köşede yanan mum çırasısın 
Mübarek vatanın penceresisin 

Seni görmek bize sünnet Ankara 


Başımız devlete bağlı her yanda 
Cennetinen Resul aziz Kuran'da 
Allah kalbimdedir hükümet sanda 
Kimselere etmem minnet Ankara 


Haydi Âşık Kara uzatma yeter 
Türk demek içinde aslanlar yatar 
Evimin içinde radyom öter 
Kulağım sendedir anlat Ankara 
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2 
İLMİN IŞIĞI 


Lezzeti mi kalır devletin varın 
Eğer ki öğretmen okul olmasa 
Bekler mi başını namusun arın 
Eğer ki öğretmen okul olmasa 


Büyüttüğün çocuk zannetme bakar 
Cehalet rezalet mumunu yakar 
Yenen yenilenin evini yıkar 

Eğer ki öğretmen okul olmasa 


Kaleminen döner şimdiki cenkler 
Hep ayak altında kalır emekler 
Ne askerlik yapar ne nöbet bekler 
Eğer ki öğretmen okul olmasa 


İlim deryasıdır bütün okullar 
İlim irfan gider orda okurlar 
Zülümette kalır doğan akıllar 
Eğer ki öğretmen okul olmasa 


İlim dünyasında kalmayın nâçar 
İnsan öğretmene kalbini açar 
Radyo mu çalar uçak mı uçar 
Eğer ki öğretmen okul olmasa 


Gücüze gitmesin efendi beyler 
Yaradan düzeltsin yaramaz huylar 
Âşık Kara bunu nereden söyler 
Eğer ki öğretmen okul olmasa 


3 
ANTALYA'NIN SESİ 


Tarih yetmiş sekiz konağın oldum 
Antalya Antalya güzel Antalya 
Mevsimler içinde mevsimler buldum 
Antalya Antalya güzel Antalya 


Onikinci ayın onikisinde 

Bahar iltifatı hoş havasında 
Yaprağı dökmemiş bülbül sesinde 
Antalya Antalya güzel Antalya 


Tarihten ün almış büyük çağların 
Akdeniz'e bakan karlı dağların 
Eski anıtların zümrüt bağların 
Antalya Antalya güzel Antalya 


İçten dıştan gelen misafirlerin 
Esmer güzellerin yiğit erlerin 
Park ve plajların güzel yerlerin 
Görmekle doyulmaz güzel Antalya 


Şelâleden gelen aşkın hisleri 
Meydanında Atatürk'ün süsleri 
Kalbime renk verir ezan sesleri 
Antalya Antalya güzel Antalya 


Âşık Kara der ki doğudan batı 
Cennet vatanımda sürersin atı 
Güzellere bakıp deyilmez kötü 
Antalya Antalya güzel Antalya 
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4 
DÜZCE 


Şâlı-ı maralıma bir emsal buldum 
Aşk olmamak elde değildir Düzce 
Eşsiz güzellerin hayranı oldum 

Aşk olmamak elde değildir Düzce 


Dağların ormanlı başkentin Bolu 
Sayılmaz her türlü varlığın dolu 

Virajlı seyranlı bükülür yolu 

Aşk olmamak clde değildir Düzce 


İpek gelinlerin hasça kızların 
Oyalı yazmalı melek kızların 
Tuba şalvarların ceylan gözlerin 
Aşk olmamak elde değildir Düzce 


Saygı nezaketli yiğit gençlerin 
Başları eğilmez bilek tunçların 
Yigirminci yüzyıl asrı dinçlerin 
Aşk olmamak elde değildir Düzce 


Âşık Kara bu aşk beni yakıyor 
Asar çayı ortasından akıyor 
Ciddiye camisi ferman okuyor 
Aşk olmamak elde değildir Düzce 


5 
İLERLE 


Yeter uyumanın zamanı geçti 
Yürü kalkınanı gör de ilerle 
Yazık geçen zaman kuş gibi uçtu 
Yarınlara imkân sor da ilerle 


Aç dolaştık aylar yıllar haftalar 
Aldanma istismar evini talar 
Rastlarsa gerici hain solralar 
Kıçına bir tekme vur da ilerle 


Öndekine bakıp örnek alırsan 
Ulaşıp yollarda yoldaş olursan 
Lâyık uygarlıklı dostu bulursan 
Elini eline ver de ilerle 


Ulu Atatürk'ün bu idi sözü 
Nurlara gark olsun uyarmış bizi 
Ne zaman tutarsan o aydın izi 
Fabrika sanayi kur da ilerle 


Zekisin çalışkan Türk oğlu adın 
Geçmiş atalardan sen de dinledin 
İlim irfan yuvasından anladın 

Al dersini yavrum orda ilerle 


Âşık Kara bizi ikilik yıkar 
İstemeyen gözler haince bakar 
Her zaman önüne engeller çıkar 
Birlik kılıç ile yar da ilerle 
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Tera, 
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6 
OLMALI 


Dünya ilerlemiş bu fen zamanda 
Sazının altında âşık olmalı 
Gerek medeniyet ilim irfanda 
İnsanlara örnek ışık olmalı 


Cahil meclisine düşersen sayıl 
Âlime kâmile herkese sevil 
Hürmet et herkese başınan eğil 
Her mecliste bir yakışık olmalı 


Kız gelince değil yaradana koş 
Herkesin gözüne görünesin hoş 
Âşık Kara bu dünyanın sonu boş 
Cennet masasında kaşık olmalı 


7 
DERDİMİ 


Ah çektikçe duman arşa dayanır 
Her an getirdikçe dile derdimi 
Tutuştum bir alev yandıkça yanar 
Bir söndüren yoktur hâlâ derdimi 


Şavşat köylerini aradım gezdim 
Her güzel gördükçe eledim süzdüm 
Annemi babamı beyhude üzdüm 
Sarılıp dökünce tele derdimi 


Kırkaltıda çağırdılar askere - 
Vazife ibadet er oğlu ere 

Üç yıl mesken oldu Sivas'ın Zara 

Veysel ile ettik mola derdimi 


Üç ay izin verdi Kurmay Albay'ım 
Ceylan gözlü yâri bulmaktı hayım 
Hayâl ile geçti haftası ayım 

Ben satın almışım belâ derdimi 


İstanbul İzmit'i Adapazar'ı 
Dediler burdadır güzeller yeri 
Git gide alıştı aşkın feneri 
Döksem bögadırdı sele derdimi 


Aşktan sorarsanız bulunur bizde 
Ötüşür bülbüller sahrada düzde 
Âşık Kara der ki bayırda düzde 
Şimdi salıverdim çöle derdimi 
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8 
SEVMEK SEVİLMEK 


Yalancı dünyada başta tacımdır 

Güzelinen güzel sevmek sevilmek 
Yemek içmek kadar ihtiyacımdır 
Güzelinen güzel sevmek sevilmek 


Gamı gasaveti alır götürür 
Gönüllere huzur refah getirir 
İhtiyar eylemez ömür artırır 
Güzelinen güzel sevmek sevilmek 


Sarılır bellere kol bayram eder 
Koynunda tomurcuk gül bayram eder 
Ağızdan dudağa dil bayram eder 
Güzelinen güzel sevmek sevilmek 


Âşık Kara sever güzel insanı 
Melek yüzlü tatlı dilli insanı 

Bu da Yaradan'ın lütfü ihsanı 
Güzelinen güzel sevmek sevilmek 


9 
İLİM İSTANBUL'UN SESİ 


Dokuzyüz altmıştan sonra gelmedim 
Büyümüş gelişmiş gördüm İstanbul 
Boğaz Köprüsü'nü böyle bilmedim 
Geçerken ödülün verdim İstanbul 


O yeşil köylerin bak âşık oldu 

Kapısın kitleyen hep sana geldi 

Huzur bağlarına sefalet doldu 
Düşündüm düşündüm durdum İstanbul 


Köy şehirin mutfağıdır doyurur 
Köy olmasa seni kimler kayırır 
Senin cilven eşi eşten ayırır 
Cennete benziyor yurdum İstanbul 


Hürriyet güneşi dolaşır kanda 
Doğuda batıda bütün her yanda 
Fatih'in Atam'ın hayâli sende 
Böyle bir hikmete erdim İstanbul 


Bu aşk böyle dolaştırır bizleri 

Gül açmış dudağı ceylan gözleri 

Edalı cilveli nazlı kızları 

Her zaman böyle mi sordum İstanbul 


Âşık Kara seksen beşte yetersin 
Garipler gönlüne neşe katarsın 
Fakirlerin ellerinden tutarsın 
Düşküne edersin yardım İstanbul 
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10 
HARAM 


Bu dünyada helâl malın düşmanı 
Devletine ziyan getirir haram 
Doğru için Hak yaratmış insanı 
Dikkat et köşküne oturur haram 


Helâl malın haram dolar taşırır 
Zenginleştim diye aklın şaşırır 

Bir yandan da şeytan yoldan düşürür 
Selefin kretin yitirir haram 


Yavaş yavaş varın yürüdür yandan 
Tez günde sılacı olursun maldan 
Ruz-ı kıyamette sorulur senden 

Er geç bir tufana batırır haram 


Devirir temelin kaldıramasın 
Ambarın mereğin dolduramasın 
Eski mal devletin bulduramasın 
İğneye baltayı götürür haram 


Âşık Kara Hakk'a boynunu büker 
Helâldan harama etmesin nöker 
Altından yorganın döşeğin çeker 
Handa hasırlarda yatırır haram 


11 
BULAMAM 


Terminalde bir ahuya vuruldum 
Elli yıldır kayıp ettim bulamam 
Aşkı ile bulanıp da duruldum 

Hasretiyle kan ağlarım gülemem 


Gebze'de bir kızı yâra benzettim 
Dört yıl çevresinde işçilik ettim 
Baktım ki vefasız hemen terk ettim 
Kader midir takdir midir bilemem 


Âşık Kara her tarafa duyurdu 
Hasreti kalbimin başına vurdu 
Bâde veren bana böyle buyurdu 
Bu dünyada muradımı alamam 
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12 
KALDIM 


Kırkyediden sonra dolan gölüme 
Koydunuz süzekten süzüldüm kaldım 
Bana gönderdiğiz ince telime 

Arzuz üzerine dizildim kaldım 


Dolaştım yurdumu adım be adım 
Hainler elinden el aman dedim 
Derdimi sizlere söyleyemedim 
Duvarlar dibinde ezildim kaldım 


Âşık Kara der ki ben canlarıma 
Herşeyi anlatsam irfanlarıma 

Daha duyuramam yarınlarıma 
Onun'çün bu yüzden üzüldüm kaldım 


13 
OLAYDIM 


Kolay gelsin senin işin horozum 
Keşke ben de senin gibi olaydım 
Sekiz tavuk sarmış başın horozum 
Keşke ben de senin gibi olaydım 


Sevgisi olanlar huzura ermiş 
Kıskançlığı değil sevgiyi vermiş 
Hepisi sen için vefalı yarmış 
Keşke ben de senin gibi olaydım 


Hikmet vardır Hak sözünü tutarsın 
Kim söylüyor vakit gelir ötersin 
Düşünene ders vermeye yetersin 
Keşke ben de senin gibi olaydım 


Sorgu suâl yoktur ne mutlu sana 
Sorumluluk vermiş ben-i insan 
Birgün varacağız ulu divana 
Keşke ben de senin gibi olaydım 


Âşık Kara der ki elhamdülillah 
İslâmlığa pişman değilim vallah 
Günahkârız bizi affetsin Allah 
Keşke ben de senin gibi olaydım 
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14 
YANMAYASIN 


Aşk doldurup postaladım zarfınan 
Açar iken yanmayasın ceylanım 
Veziniyle hecesiyle harfinen 

Okur iken yanmayasın ceylanım 


Dilinden yapışır kalbine iner 
Tutar eteğinden etrafın döner 
Nereden yanmışsa oradan söner 
Başkasıyla sönmeyesin ceylanım 


Âşık Kara ne söylerse doğrudur 
Sevip sevilmenin şöhreti budur 
Aşka zeval olmaz ney ise odur 

El sözüne kanmayasın ceylanım 


15 
GENÇLİĞİM 


Bahar olur her çiçekte dolaşır 
Kovanında petek baldır gençliğim 
Dar gününde imdadına ulaşır 
Düşersen tutacak eldir gençliğim 


Güneş olur tabiatı bitirir 

Bulut olur yağmurları getirir 
Mikropları yıkar alır götürür 
Dağlardan kükreyen seldir gençliğim 


Ovada kırlarda bağlarda biter 
Dağılır dünyaya kokusu yeter 
Kelebek dolaşır bülbüller öter 
Has bahçe içinde güldür gençliğim 
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Her yanda sevilir ederler rağbet 
Çocuklara sevgi büyüğe hürmet 
Okulundan sonra vatani hizmet 
Ata'nın izinde yoldur gençliğim 


Melek yüzlü ahu gözlü kızları 
Gönül sever yaşatırlar bizleri 
Nazlı nezaketli tatlı sözleri 

Ağızlar içinde dildir gençliğim 


Güneş batar sonra yeniden doğar 
Karanlık geceye şafaklar ağar 
Dünyaya sığamaz gönüle sığar 
Ay yıldız üstünde aldır gençliğim 


Ata'mız düşmanı kaldırdı attı 
Vatanı gençlere armağan etti 
Nurlara gark olsun bırakıp gitti 
Tükenmez haznesi boldur gençliğim 


O temiz hamurdur her türlü pişer 
Gençliğin dünyası güzeldir şaşar 
Eğitim babayla devlete düşer 

Çok zarif çok ince teldir gençliğim 


Âşık Kara devletinin varının 
Güvencesi istikbâli yarının 
Güzellikte eşi yoktur birinin 
Sırrı çözülmedik hâldir gençliğim 


16 
GÜZELİM 


Seni Tanrım lütfü ile yaratmış 
Konuşurken sözünde aşk güzelim 
Kaşın hilâl kirpiklerin ok olmuş 
Bakışırken gözünde aşk güzelim 


Karanlık geceyi eder hurişan 
Kurtulamaz yanar eline düşen 

Her baktıkça aklım olur perişan 
Bir ay doğmuş yüzünde aşk güzelim 


Âşık Kara elbet olmaz mı deli 
Seni seven âşık neylesin mali. 
Tomurcuk memeler yanakta hali 
Yürür iken nazında aşk güzelim 
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17 
GELİRİM 


Mektubuz Şavşat'a neşeler saldı 
Teklifiz baş üste koşar gelirim 
Şöhretiz dünyaya her yanı aldı 
İlahi aşkımla coşar gelirim 


Aşkın seli zuhur eder çağlardan 
Bülbüller misali çıkmam bağlardan 
Ardahan Erzurum yüce dağlardan 
Hak fırsat verirse aşar gelirim 


Âşıklar şairler derdini yazan 

Jüri heyet kurmuş tertibi düzen 
Ateşsiz ceryansız kaynar bir kazan 
Atsaz beni orya düşer gelirim 


Ondört yaşta düştüm hicrana zâra 
Pervane misali koşarım nâra 
Selamlar saygılar yaz Âşık Kara 
Aşkın kazanında pişer gelirim 


18 
YORULDUM 


Kırk yıl gezdim ümit hayâl yolunda 
Bulamadım geze geze yoruldum 
Zalim aşkın poyrazında yelinde 
Toprak oldum toza toza yoruldum 


Dünya güzel yaşaması ey ama 
Yüz yıl olsa son hedefin ney ama 
Hergün önümüze çıkar muamma 
Çözülmüyor çöze çöze yoruldum 


Tutuştum hicrana yandım nârınan 
Genç ömrüm geçiyor ahuzârınan 
Bir devran sürmedim nazlı yârınan 
Göz yaşları süze süze yoruldum 


Aşk etti kendine aşk veren bize 
Ne geline benzer ne de bir kıza 
Bu dünya benziyor coşkun denize 
Yelkenim yok yüze yüze yoruldum 


Âşık Kara ister yârini bulmak 
Yârini bulup da bir saat gülmek 
Bu gün geçti yarın ümide almak 
Ayı günü dize dize yoruldum 
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19 
ERZURUM KARS'IN SESİ 


Hakk'ın tarafından kale kurulmuş 
Doğu illerimiz Karsla Erzurum 
Atatürk'ün azmi ile verilmiş 
Doğu illerimiz Karsla Erzurum 


Sakallı şalvarlı nurlu hacılar 
Çarşaflı örtülü anne bacılar 

Çilte minareli ulu camiler 

Doğu illerimiz Karsla Erzurum 
Milli eğitimin güneşi doğmuş 
Ufuklardan mehtap şafaklar ağmış 
Şehitler üstüne rahmetler yağmış 
Doğu illerimiz Karsla Erzurum 


Doğudan batıya cennet yurdumuz 
Çalışmadan başka yoktur derdimiz 
Yenilmez yıkılmaz irfan ordumuz 
Doğu illerimiz Karsla Erzurum 


Sümmani Emrahlar aşkın denizi 
Milli duygu ile duyurmuş bizi 
Zaman âşıkları çalıyor sazı 
Doğu illerimiz Karsla Erzurum 


Âşık Kara seyredesin toyunu 
Kız gelinin Kafkas'ların oyunu 
Dağları doldurmuş sığır koyunu 
Doğu illerimiz Karsla Erzurum 


20 
YAVRUM 


Unutma sözümü ömür boyunca 
Sabreyle ilimin taşına yavrum 
Rakiplerin kem sözünü duyunca 
Kin atınan düşme peşine yavrum 


Vatanı severek hocanı tanı 
Semalarda tutar daima seni 
Sevmeyen bulunmaz güzel insanı 
Kibirliği takma başına yavrum 


Âşık Kara olmuş Yaradan'a kul 
Huzur-ı divanında eylesin makbul 
İlimi irfanı ara ara bul 

Ömrünü geçirme boşuna yavrum 
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21 
DOSTUM 


Suratını asıp gezmeye değmez 
Yalancı dünyada gül benim dostum 
Zavallı gönlünü üzmeye değmez 
Misafir olduğun bil benim dostum 


Ağlatma gözünü sevgili yârın 
Seni mutlu etmez devletin varın 
Neşeli gezmektir dünyada kârın 
Hoş görü içinde ol benim dostum 


Kahretme kimseye sen acı kenden 
Sorumlu olursun o tatlı candan 
Dünyayı başına eyleme zindan 

Tatlı dil dünyada bal benim dostum 


Ezeli ervahtan bu dünya böyle 

Nasıl tutar isen gidiyor öyle 

Dostun küsmüş ise kendin gül söyle 
Hakk'ın buyruğunda kal benim dostum 


Bu dünyanın varı dünyada kalır 
Sabreden her yerde muradın alır 
Âşık Kara der ki Yaradan bilir 

Sana ne karışır el benim dostum 


22 
PERİŞAN 


Bir ay izin verip kadrini duydum 
Geç kalma hanımım hâlim perişan 
Elli yaşlarında çamaşır yuydum 

Geç kalma hanımım hâlim perişan 


Süpürürüm evin tozu bitmiyor 

Kap kaşık yanımdan geri gitmiyor 
Döne döne döşek çarşaf tutmuyor 
Geç kalma hanımım hâlim perişan 


Elediğim unlar kersana dolmaz 

Ne kadar tuz katsam tadını almaz 
Bir poğaça yaptım sobaya gelmez 
Geç kalma hanımım hâlim perişan 


Anne yaylada onun olsun herşeşi 
Yağ peynir tükendi gelmez birşesi 
Canımı alacak kımı turşusu 

Geç kalma hanımım hâlim perişan 


Azılı karabaş kimseye bakmaz 
Düşmanlar saldırsa kapıdan çıkmaz 
Bostanı suladım fidanlar kalkmaz 
Geç kalma hanımım hâlim perişan 


Mehle uzak gelen giden olmadı 

Ali gitti nasihattan almadı 

Murtez geldi birgün köyde kalmadı 
Geç kalma hanımım hâlim perişan 


Âşık Kara evde berduş bekârım 
Eşidenler hisse alsın şekerim 
Helâl et ki senin hakkın çekerim 
Geç kalma hanımım hâlim perişan 


45 


46 


23 
YÜCE DAĞLARIN 


Yol vermez kimseye mevsimi kıştır 
Mübarek mübarek yüce dağların 
Yaz bahar ayında yaşamı hoştur 
Mübarek mübarek yüce dağların 


Dolamaç yolları belinden geçer 
Geyinir kız gelin yaylaya göçer 
Lâleler nergisler negolar açar 
Mübarek mübarek yüce dağların 


Düzlerde yayılır köylüce malı 
Çoban koyun güder çalar kavalı 
Bazan efkârlıdır dumanlı halı 
Mübarek mübarek yüce dağların 


Kibirliği bilmez engine bakar 
Nehirlerin başı hep burdan çıkar 
Dolaşır yol alır denize akar 
Mübarek mübarek yüce dağların 


Aşık Kara her an çıkınca coşar 
Hayâl-i zeninde yarına aşar 

Her zaman sevgisi kalbinde yaşar 
Mübarek mübarek yüce dağların 


24 
ALANLAR İÇİN 


O namaz bizlere Allah'tan nurdur 
Hulusi kalbinen kılanlar için 
Resulün Miraç'tan müjdesi vardır 
Hakk'ın aşkı ile bilenler için 


İnanan kullara büyük bir himmet 
Gönüllere huzur farz ile sünnet 
Ebedi dünyada o ulu cennet 
Defteri gösterip alanlar için 


Götürür dergâha erdirir namaz 
Emrine uymayan onu göremez 
Cennet-i âlâdan bahar ile yaz 
O bahçeye bülbül olanlar için 


İtibarım yoktur devlet vara da 

Yaradan makamım versin orada 
Yunus Emre gibi Âşık Kara da 
Onun kapısında solanlar için 
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25 
HAZLANMAYASIN 


Komşun kem gününü gördüğün zaman 
İnile içinden hazlanmayasın 

Şüpheli konağa vardığın zaman 
Adımın doğru bas izlenmeyesin 


Kötüde edep yok çıkılmaz başa 
Aldanma düşürür kayaya taşa 
İnsansın dünyada insanca yaşa 
Sonra pişman olup gizlenmeyesin 


Anlamazlar zemheriye yaz derler 
Nanikörler çok da yese az derler 
Anlayana sivrisinek saz derler 
Âşık Kara davul bazlanmayasın 


26 
ARTVİN'İN SESİ 


Cennet vatanımın dört köşesinde 
Aydın kalem tutar ellerin Artvin 
İrfan yuvasında kültür bağında 

Açar yavaş yavaş güllerin Artvin 


Çıkınca yaylaya koyunu kuzu 
Geyinir bezenir gelini kızı 

Cennete benziyor baharı yazı 
Dilsizi söyletir dillerin Artvin 


Doyulur mu yaylaların dağların 
Yârle gezmek bostanların bağların 
Derelerin pınarların çayların 
Nasıl tarif edem hâllerim Artvin 


Âlimsin ilimsin okulun çoktur 
Bilim yollarında emsalin yoktur 
Her taşın toprağın düşmana oktur 
Yâd eller saramaz bellerin Artvin 


Arhavi'yle Hopa denize karşı 
Borçka'yla Yusufel güzel bir çarşı 
Ardanuç Şavşat'ım ormanın başı 
Bunlardan alırsın balların Artvin 


Âşık Kara âşık ettin ezeli 
Kahraman iyidir melek güzeli 
Ormanla bezenmiş solmaz gazeli 
Dört mevsime güler çöllerin Artvin 
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27 
BU KURSUN 


Mevsim değil amma güller açılmış 
Kalemi yok yazı güzel bu kursun 
Okullaşmış fen ilmiyle açılmış 

Türlü nakış bezi güzel bu kursun 


İlmi olan bütün eser yaşıyor 
Kanatlanmış dağı taşı aşıyor 
Ben bir değil gökte kuşlar coşuyor 
Sohbeti hoş sözü güzel bu kursun 


Devlet tutmuş ellerinden bizlerin 
İpek saçlı melek yüzlü kızların 
Eda ile konuşulan sözlerin 
Doyulmuyor nazı güzel bu kursun 


Maşallah gözlere çalışmış bilek 
Cehaletle değil ilmi bilerek 

Öğrenci öğretmen misali melek 
Huri gibi kızı güzel bu kursun 


Şiirimi yazacağım dergiye 

Her türlü güzellik bu Hak vergiye 
Bahar üstü teşrif edin sergiye 
Yaz içinde yazı güzel bu kursun 


Âşık Kara nedir bu aşkın işi 
İşlenmiş kalbine çık ; 
Hangisine baksayf”bz 
Ahu gözlü yüzüf.gü 


28 
NURLAR DÖKÜLSÜN 


Ay yıldız senindir mavi göklerde 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 
Şehitlerin ruhu seni bekler de 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 


Övün yüce Türk'ün şöhret şanından 
Asil şehitlerin temiz kanından 
Eminsin mutlusun öz vatanından 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 


Sana hor bakanın makamı nârdır 
Vatan senin ile namusla ardır 
Sende Atatürk'ün hayâli vardır 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 


Şöhret sende ünvan sende ün sende 
Allah sende iman sende din sende 
Işık sende güneş sende gün sende 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 


Hikmet vardır sende büyük didarsın 
Saygılısın ülkelere gidersin 

Dünyada Türkiye temsil edersin 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 


Korkma sönmez dağı taşı inletir 
Akan suyu gökte kuşu dinletir 
Güzel rengin geçmişleri anlatır 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 


Âşık Kara Allah Allah dilinde 
Atatürk izinde gençler elinde 
Cumhuriyet barış birlik yolunda 
Dalgalan bayrağım nurlar dökülsün 
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25 
DÜŞÜN 


Elinde kibriti çaktığın zaman 
Ateşi ormana verince düşün 
Şöyle bir yeşile baktığın zaman 
Nice yuvaları karınca düşün 


Kaç yılda yetişmiş kaç yılda bitmiş 
Seninle savaşta siperler tutmuş 
Köyünü süslemiş bülbüller ötmüş 
Aklını başına vurunca düşün 


Süsü kalmaz gider düzü bayırın 
Seller alır gider tarla çayırın 
Millet memlekete olmaz hayırın 
Bu acı olayı görünce düşün 


Bir yandan yakarak bir yandan kesmiş 
Yağmurlar yağmamış poyrazlar esmiş 
Yuvalar perişan bülbüller susmuş 
Böyle bir sahaya varınca düşün 


Yeter Âşık Kara düşünme yeter 
Bugün güneş doğmuş akşama batar 
Öyle gün gelir ki beterden beter 
Her zaman kardeşim yarınca düşün 


30 
KAN AĞLAR 


Öyle bir acayip aşka düş oldum 
Kimseye söylemez diller kan ağlar 
Terk etsem sılayı gurbet ellere 
Götürmez vesait yollar kan ağlar 


Suda balık gibi düştüm ağlara 
Derdimi arzuhal yazam dağlara 
Garip bülbül gibi insem bağlara 
İncinir menekşe güller kan ağlar 


Tutuştum hicrana yandım nârınan 
Genç ömrüm geçiyor ahu zârınan 
Bir devran sürmedim nazlı yârınan 
El atsara kemere beller kan ağlar 


Âşık Kara der ki bakın sözüme 
Bu aşk talan sardı yine özüme 
Derdimi söylesem ben bu sazıma 
Kırılır tezenem teller kan ağlar 
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31 
DAĞLAR 


Neden ki gamlısın neden ki puslu 
Neden ki dumanın kalkmıyor dağlar 
Sen de bencileyin yâre küsülü 
Neden ki güllerin kokmuyor dağlar 


Dumandan görünmez kayalar düzler 
Meleşir kuzular koyunlar sızlar 
Dışarı çıkamaz gelinler kızlar 
Kimsenin yüzüne bakmıyor dağlar 


Çekil duman çekil yâri göreyim 
İster ise bir canım var vereyim 
Âşık Kara hâllerini sorayım 

O zalim dışarı çıkmıyor dağlar 


3a 
56 DEMET 


Seksenbeş yılında ziyaret ettim 
Güneydoğularda il Diyarbakır 


Gezip gördüğümü şiire kattım 
Karışık konuşur dil Diyarbakır 


TRT ordusu havaalanı 

Candan seviyorlar konuk olanı 
Gerçekler variken sevnem yalanı 
Tarımı karpuzu bal Diyarbakır 


Köylerde konutlar devletin eli 
Okulu lojmanı açılmış gülü 

Her yana uzanmış asvaltı yolu 
Nimetin sayılmaz bol Diyarbakır 


İçindeki kale şehiri bölmüş 
Çağlarda tarihin hocası olmuş 

Bu varlık bizlere Ata'mdan kalmış 
Rahmetle anıyor dil Diyarbakır 


Âşık Kara aşkın ocağındadır 
Bülbüller misali gül bağındadır 
Hamzamla Murtezim kucağındadır 
Gidiyorum hoşçakal Diyarbakır 
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33 
GELDİ GELECEK 


Yine hayâllendi divane gönül 
Sanki bugün canan geldi geliyor 
Elinde meşale aşk ateşini 
Gönül şehirine saldı salıyor 


Yıllar yılı o ceylanı ararım 
Kimi görsem yalvarırım sorarım 
Kalmadı dünyada sabru kararım 
Kesildi takatım doldu doluyor 


Âşık Kara şaştım ben de bu işe 
Ben çekerim yârab verme bir başa 
Çağım geldi geçti çıktı altmışa 
Korkuyorum güller soldu soluyor 
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GİDİYOR 


Çiçek dağın yaylaları inerken 
Türkmen kızı göç eylemiş gidiyor 
Pınarın başında aklımı aldı 
Türkmen kızı göç eylemiş gidiyor 


Bir türkü tutturmuş turna mı sesi 
Hilâl kaş üstüne yıkılmış fesi 
Ziyaret dağına çaldı şelvesi 
Türkmen kızı göç eylemiş gidiyor 


Yeter Âşık Kara yandığın yeter 
Kalbimde alevsiz bir duman tüter 
Pınarlar çiçekler yasını tutar 
Türkmen kızı göç eylemiş gidiyor 
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45 
ÇOK ŞÜKÜR 


Cahildik bilmezdik doğruyu şaşı 
Bir okul temeli kurduk çok şükür 
Agara coğaze dört bin taşı 

Bir ibadethane ördük çok şükür 


Seyfettin bilir bey geldi ulaştı 
Şevket Şahin ile işi bölüştü 
Akşam sabah her kapıda görüştü 
Kırk elli bin lira verdik çok şükür 


Ağlamasın gülsün doğuran ana 

Bir destan yadigâr eyledin bana 
Çalış benim yavrum aferin sana 
İlim dünyasına girdik çok şükür 


Bindokuzyüz altmış ikide açtık 
Cehalet rezalet suyundan geçtik 
Artık kanatlanıp her yana uçtuk 
Kara der bu güne erdik çok şükür 


36 
YARDIM ET 


Güzel Allah bir dileğim var sana 

İlk evvel kabirde Tur'da yardım et 
Bu dünyada başka yoktur niyazım 
Ol daracık zindan yerde yardım et 


Dökerler toprağı giderler hemen 
Münkir Nekir gelir vermezler aman 
Sorgu melekleri geldiği zaman 

O zaman çektiğim zorda yardım et 


Orda herkes pişman olur durulur 
Ettiğin ameller yüze vurulur 

O cehim hışmeder mizan kurulur 
Defterimi sağdan ver de yardım et 


Dünyalar yıkılır tufan olunca 
Herkes amel levhasını alınca 
Binbir ayak bir araya gelince 
Güzel Allah kullarına yardım ct 


Din imanım Resülüllah dinince 
Gökten güneş bir mil boyu inince 
Zeminler dayanmaz kullar yanınca 
Güzel Allah kullarına yardım et 


Bu dünyaya ancak bir göz atarız 
Bir gölgedir bulut gelir yatarız 
Sen bilirsin nice zaman yatarız 
İsrafil öttürür sürde yardım et 


Melekler cehimi nârı açınca 
Emredilen kullarını seçince 
Âşık Kara o sırattan geçince 
Yaradanım lütuf ile yardım et 
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37 
MUTLU 


Yine coştum sazı aldım elime 

Sazım mutlu sözüm mutlu tel mutlu 
Gönül arzuladı gurbet eline 

Sıla mutlu gurbet mutlu yol mutlu 


Canciğerim düşmanları anmasın 
Rakiplerin sözlerine kanmasın 
Geçen hasret günler geri dönmesin 
Günler mutlu aylar mutlu yıl mutlu 


Âşık Kara der ki sözlerim gerçek 
Pınarlar çağlamış doldurun içek 
Ağaçlar meyvalı fidanlar çiçek 

Bahçe mutlu bağban mutlu gül mutlu 


38 
ATLAR GÖRÜNDÜ 


Çıkınca ayvana şöyle bir baktım 
Çayırda yayılan atlar göründü 

Bir destan bahara yadigâr ettim 
Koyunlar peşinde itler göründü 


Bahar güneşinen eridi kışlar 

Her yanda ötüşür bülbüller kuşlar 
Adam gözetiyor her yanda işler 
Taş çöplük çekici zatlar göründü 


Baharın cilvesi ciğerler deler 
Kuzular oynaşır koyunlar meler 
Zayıflar devrilir hendekler dolar 
Sığır manda düzde otlar göründü 


Kimisi bostana çeker sırığı 
Kimisi temizler kırık kırığı 
Kimisi diziyor sant bonduruğu 
Ata'dan armağan hatlar göründü 


Göllerde avcılar kırmayla gezer 
Ördek dalga edip çırpınır yüzer 
Âşık Kara beni kalbimden üzer 
Avcılar tüfeği patlar göründü 
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39 
OLUNMAZ 


Çalışın dünyada demeyin yeter 
Bu dünyanın sonu belli olunmaz 
Değişir insanlar beterden beter 
El için düşünüp deli olunmaz 


Gezme gönül gezme otur bir yere 
Aldanma dünyada devlete vara 
Yak kendi çubuğun işini ara 

Bu dünyanın kolay yolu bulunmaz 


Âşık Kara divanedir neylesin 

Şirk koşmayıp Hakk'a şükür eylesin 
Her mecliste üç beş kâmil söylesin 
Kendim övmek ile veli olunmaz 


40 
YALINIZ 


Benim hanım gitti senin tavukla 
Öt horozum ikimiz de yalınız 
Öldürecek bizi acı soğuklar 

Öt horozum ikimiz de yalınız 


Kalmadı dünyada kızımın derdi 
Çok şükür Allah'a çift oğul verdi 
Beni kızım seni baytar ayırdı 

Öt horozum ikimiz de yalınız 


Bilmem nazar değdi bilmem göz tuttu 
Hanımı gönderdim orda kız tuttu 
Benim döşek senin kümes buz tuttu 
Öt horozum ikimiz de yalınız 


Âşık Kara bu çileyi bitirem 
Gidem sana ben bir tavuk getirem 


Ya ben nedem garip garip oturam 
Ör horozum ikimiz de yalınız 
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41 
KURULMUŞ 


Atatürk'ün varlığıyla kurulmuş 
Vatanımız milletimiz ordumuz 
Cumhuriyet taşı ile örülmüş 

Vatanımız milletimiz ordumuz 


Dünyalarda savaşçıdır ünü var 
Her çiçekte şehitlerin kanı var 
Dünya tarihinde şöhret şanı var 
Vatanımın milletimin ordumun 


Barışçıdır kin kabına dökülmez 
İmanı var dağlar gibi sökülmez 
Savaşlarda tunç bileği bükülmez 
Vatanımın milletimin ordumun 


İstiklâl marşında tüten son ocak 
Hak'tan gelen varlık onundur ancak 
Göklerde al bayrak orduda sancak 
Vatanımın milletimin ordumun 


Sözlerim doğrudur yoktur hatası 
Türk oğlu Türkler'den gelir ötesi 
Fatih Yavuz ulu önder Atası 
Valanımın milletimin ordumun 


Çok şükür bir ozan doğurmuş beni 
Ona bahşederim bu tatlı canı 

Âşık Kara olur onun kurbanı 
Vatanımın milletimin ordumun 
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